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BlJ DE DIENSTEN

Deze Stille of Goede Week is al op Palmzondag begonnen. Toen vierden we de
feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem. Vrolijk zwaaiden de kinderen met hun
Palmpasenstokken, maar die hebben wel de vorm van het kruis. Het is niet alleen
zoet en lekker wat er aan en op de Palmpasenstok te vinden is: het broodhaantje
verwijst naar de verloochening van Petrus en de mandarijn is zoet en zuur tegelijk,
en bitter bovendien van schil.

Vanaf Witte donderdag tot aan Paasmorgen zijn de diensten één lange
doorgaande viering waarin alle aspecten van het Paasverhaal aan de orde
komen. De diensten worden dus ook niet afgesloten met een Zegen, maar we
verlaten telkens in stilte de kerk om morgen terug te komen en verder te gaan.

Vandaag lezen we verder uit het Lucasevangelie waar we gisteren waren gebleven.
We houden stil bij de dood aan het kruis en de Paaskaars wordt gedoofd.

Bij binnenkomst van de kerk krijgen we een steen in handen, die we bij vertrek als
teken van gedenken kunnen neerleggen bij de afbeelding van het kruis; zoals het
Joodse gebruik een steentje te leggen bij een graf. Als teken dat de grond waarop
wij staan, veranderd is door deze mens. Er is een steen verlegd op deze dag, zoals
een steen in een rivier het water anders doet stromen.

We beginnen in stilte



God, er is wat afgestorven
vandaag.

Zovelen ongenoemd gedood,
gestorven, geslacht, verwond,
vernietigd, opgehouden,

leeggebloed en doodgeknuppeld.

Met hem zijn er miljoenen levens
opgehouden te bestaan.

Een vader, een broer,

een man, een soldaat.

Een viuchteling,

een anonieme reiziger,

een scholier op weg naar huis.
Een man op een fabrieksterrein,
een kind in een kelder,

een man voor de klas,

een vrouw in een vangrail,

een vrouw op een vuilnishoop.
dood.

Zoveel is afgestorven, afgemarteld,

afgemaakt.
Mijn God,
waarom heeft u ze verlaten?

Toen wij ontbeten,

nam Hij zijn kruis.

Toen wij onze koffie dronken,
viel hij.

Toen wij onze tanden poetsten,
viel hij opnieuw.

Maar verder terug moeten we.

Naar gisteren.

Toen we hem alleen

hebben laten staan.

Toen we te laf waren om te bekennen
bij Hem te horen.

En nog verder terug moeten we.
Naar zondag.

Toen we lachend naar de optocht
hebben gekeken en gezwaaid
met de palmtakken

in onze handen.

Leve de koning.

Toen was alles nog goed.

God, er is wat afgestorven vandaag.
En iedere keer hoop ik dat dit de laatste keer is.

Maar het is nooit de laatste keer.
Volgend jaar zitten we hier weer.

lezing: Lucas 22, vers 66 t/m 71

Jj Jezus, om uw lijden groot - lied 558, strofe 1 en 7

lezing: Lucas 23, vers 1t/m 3

Jj Alles wat over ons geschreven is - lied 556, strofe 1 en 2

lezing: Lucas 23, vers 4t/m 7



Jj Psalm 31 - strofelen4

lezing: Lucas 23, vers 8 t/m 12

Jj Zie de mens die in zijn lijden - lied 586
lezing: Lucas 23, vers 13 t/m 25

Jj Hier zwijgt het hoge denken - lied 581

lezing: Lucas 23, vers 26 t/m 46

De Paaskaars wordt gedoofd, we worden stil.
lezing: Lucas 23, vers 47 t/m 12

n Nu valt de nacht - lied 590

Onder het naspel “O Traurigkeit, o Herzeleid” leggen we onze gedachtenissteen aan
de voet van het kruis en verlaten in stilte de kerk.



